
NIEUWSBRIEF 7
woensdag 9 april 2025

ELKE VRIJDAG OM 10.00 CYBERCAFÉ: AANMELDEN@VRIJZINNIGINWASSENAAR.NL

KERKDIENSTEN AANVANG 10.30 UURKERKDIENSTEN RONDOM PASEN

17 april Witte Donderdag 
Kerkdienst met 
Ds. Frans Fockema Andreae
aanvang 19:30 uur

Ds. Frans Fockma Andreae 
gaat ons voor.

De muziek wordt verzorgd door Hero de Boer.

Voor meer informatie klik op deze link.

13 april Palmzondag 
Kerkdienst met 
Ds. Laura van Asselt 
met kindernevendienst
aanvang 10:30 uur
Ds. Laura van Asselt gaat 
ons voor. Zij is remonstrants 
predikant in Alpen aan den 

Rijn en in Leiden. Op deze dag is het Palmpasen, 
de herdenking van de feestelijke intocht van Jezus 
in Jeruzalem 1992 jaar geleden. Er zullen  in de 
kindernevendienst palmpasenstokken gemaakt 
worden die daarna rondgedragen worden in de 
kerk. Kinderen en kleinkinderen zijn welkom !

De muziek wordt verzorgd door Freek Koster.

Voor meer informatie klik op deze link.

18 april Goede Vrijdag
Kerkdienst met 
Ds. Nel Verburg
aanvang 19:30 uur

Op goede vrijdag bent u 
welkom deze avonddienst 
bij te wonen, die zal worden 

verzorgd door Ds. Nel Verburg. Zij is werkzaam 
in Den Haag is tevens pastoraal medewerker van 
onze geloofsgemeenschap.

De muziek wordt verzorgd door Hero de Boer.

Voor meer informatie klik op deze link.

20 april 1e Paasdag 
Kerkdienst met 
Ds. Frans Fockema Andreae
aanvang 19:30 uur

In verband met de tijdelijke 
afwezigheid van onze vaste 
predikant, Ds Henriette 

van Dunné, zal de dienst op 1e paasdag worden 
verzorgd door onze vroegere voorganger, Ds. Frans 
Fockema Andreae.

De muziek wordt verzorgd door Hero de Boer.

KOFFIE MET ELKAAR
U bent elke 2e donderdagochtend van de maand 
van harte welkom bij ons in de kerk voor ‘Koffie met 
elkaar’. Kom gezellig langs om 10.15 uur voor een 
kopje koffie met iets lekkers en een praatje met 
andere bezoekers.

Tijdens ‘Koffie met elkaar’ helpen we u graag 
met het installeren van de link om onze online 
diensten te bekijken op uw telefoon of iPad. 

Wanneer: donderdag 10 april 2025.
Tijd: 10.15 uur.
Waar: Vrijzinnigen NPB Wassenaar,
Lange Kerkdam 46.

https://www.vrijzinniginwassenaar.nl/events/henriette-van-dunne-17-4-2025-witte-donderdag
https://www.vrijzinniginwassenaar.nl/events/henriette-van-dunne-palmzondag-13-4-2025
https://www.vrijzinniginwassenaar.nl/events/kerkdienst-met-henriette-van-dunne-goede-vrijdag


LUSTRUM BIJEENKOMST/LEZING DOOR DE GELUKSPROFESSOR

Waarom voelt de één zich bijna altijd gelukkig, terwijl de ander slechts af en toe een moment 
van vreugde ervaart? Waarom beoordeelt de één zijn leven met een 8, terwijl een ander niet 
verder komt dan een 5? Wat verklaart deze verschillen in geluksgevoel – en breder nog, de 
verschillen tussen mensen in het algemeen?

Met behulp van de unieke en waardevolle data van het Nederlands Tweelingen Register onthult 
Meike Bartels dat geluk niet slechts een kwestie is van toevallige gebeurtenissen of bewuste 
keuzes. Een deel van onze verschillen in geluksgevoel ligt verankerd in onze genetische aanleg. 
Maar wat betekent dat eigenlijk? Zijn we dan overgeleverd aan ons DNA? Of kunnen we ons 
geluk actief beïnvloeden?

Door wetenschappelijk onderzoek laat Bartels zien dat geluk weliswaar deels erfelijk is, maar 
dat dit niet betekent dat we er geen invloed op hebben. Geluk is geen vaststaand gegeven; het 
is een dynamisch proces waarin zowel biologie als omgeving een rol spelen. Kan geluk getraind 
worden? Kunnen we onszelf en anderen helpen om veerkrachtiger en gelukkiger te worden?

Daarom werkt ze aan 
een fundamentele 
paradigmaverschuiving: van 
een wellbeing society, waarin 
geluk als ultiem einddoel wordt 
gezien, naar een society based 
on wellbeing, waarin geluk niet 
slechts een eindstation is, maar 
een uitgangspunt. Door te starten 
met welbevinden en te investeren 
in de bouwstenen ervan, kunnen 
we niet alleen het geluk van 
individuen vergroten, maar ook 
een veerkrachtigere en gezondere 
samenleving creëren.

Want als geluk deels in ons DNA 
zit, betekent dat niet dat het 
vaststaat – het betekent dat we de 
sleutel in handen hebben om het te 
versterken.

Aanmelden is noodzakelijk!

Voor meer informatie klik op deze 
link.

https://www.vrijzinniginwassenaar.nl/events/lustrum-bijeenkomst-lezing-door-de-geluksprofessor
https://www.vrijzinniginwassenaar.nl/events/lustrum-bijeenkomst-lezing-door-de-geluksprofessor


WIJ HOPEN U TE MOGEN ONTVANGEN!

BAZAAR
door Frances Jaarsma

Bij deze een laatste update van de bazaar (of zullen wij het een fair noemen)  op 21 juni.

Er hebben zich inmiddels 11 kandidaten gemeld. Er is  zeker plaats voor meer. 
Wel wil ik nogmaals onder de aandacht brengen dat de tafels er goed uit moeten zien. 

Geen rommel of afgedankte spullen, dat is zeker niet de bedoeling. Er zijn kringloopwinkels 
genoeg waar men heen kan gaan. Hier alleen goede spullen. Ieder is verantwoordelijk voor 

zijn eigen tafel en verkoop.

Natuurlijk komt er een koffie/thee-hoek (bij mooi weer in de tuin). Hiervoor heb ik enthousiaste 
bakkers nodig. Wie heeft er zin om een taart te bakken? Er zijn vast mensen die dit een leuke 
bezigheid vinden. En wanneer er straks van gesmuld gaat worden moet dat toch een goed 

gevoel geven. Wie o wie meldt zich hiervoor aan.

Probeer nog iemand enthousiast te maken van wie je weet dat diegene leuke dingen verkoopt 
of overheerlijke taarten bakt. Ik wacht met spanning op nieuwe aanmeldingen.

Frances Jaarsma
francesjaarsma@gmail.com


